
 

 

Het doel van een nieuwsbrief is om jullie, de thuisblijvers, op de hoogte te 

brengen over het reilen en zeilen in onze dagzorg! Ook dit jaar willen 

graag laten weten wat er elk maand is gebeurd en misschien wel de 

volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg. 

FEBRUARI 2024 

 

Welkom 

Josée en Rita komen onze groep 

vergroten deze maand. Jullie zijn 

heel welkom in onze dagzorg en wij 

zijn benieuwd om Josée en Rita 

beter te leren kennen. Bijna het 

einde van de maand zijn ook 

Monique en Roger gestart! 

We nemen afscheid 

We nemen deze maand afscheid 

van Herman en Leo. Onze 2 

heren wonen nu in ons WZC en 

hopelijk voelen zich alle 2 al een 

beetje thuis. 

Valentijn 

Valentijns dag wordt niet 

vergeten in de dagzorg. We 
toverden onze gezellige living 

om naar een’ warme, rode 
hartjes’ dagzorg. 

Heel wat gasten 
knutselden mee 

om het gezellig 

te maken. 
Sommige van onze gasten 

schreven samen met het 
personeel een kaart voor hun 

geliefde.   

 

Carnaval vieren 

Carnaval gaat niet voorbij 

zonder verkleedpartij en een 

klein feestje. 
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Tijd voor handen en 

voeten 

Op een middag werden er 

verschillende gasten verwend 

met een handmassage, een 

warm voetbad, nagels werden 

bij geknipt en sommige nagels 

werden gevijld en gelakt. 

Eigenlijk dus gewoon een 

verwenmomentje. Onze andere 

gasten speelden op dat ogenblik 

nog eens een gezelschapsspel 

bv mens erger je niet! 

Ook in februari 

Februari is ook de maand van 

de pannenkoeken bakken 

tijdens Maria Lichtmis. Een hele 

stapel pannenkoeken 

verdwenen met 

gemak! Met witte of 

bruine suiker of met siroop? Dit 

zijn echt geen moeilijke vragen 

voor al onze ‘ snoepkonten’! 

Voorlezen  

Kim kwam terug op het idee om 
te starten met voorlezen. Het 

boek: ‘ In mijn koffer op zolder’ 
= levensverhalen van ouderen 

voor ouderen, is weer uit de 
kast gehaald. Kleine leuke 

verhalen zorgen voor nog betere 
verhalen van onze gasten zelf. 

Er werden geluisterd, gelachen 

en af en toe ook wel 
eens geslikt bij 

moeilijke verhalen.  
Het is ook weer eens 

zalig om alles te 
aanhoren en samen te 

praten rond ‘vroeger’.  

Nieuwtje 

In februari is 

er weer het 

eerste 

weekje 

verlof voor 

de kinderen 

op school. Voor jonge ouders  

blijft het altijd een hele opgave 

om opvang voor de kinderen te 

vinden in een 

vakantie. WZG 

Voorkempen 

organiseerde daarom 

om opvang in onze 

campus Schoten. Kinderen van 

onze personeelsleden tussen 3 

en 12 jaar waren welkom…en 

het was een succes! De 

samenwerking tussen jonge 

kinderen en 

onze oudjes 

was mooi om 

te zien.    

     

 

 

  

 

 

Maart 

Maart is ondertussen begonnen 
en we duimen met z’n allen dat 
er minder regent valt en meer 
zonneschijn komt! 


